Licht- en nieuwspuntje .. ..

Rouwen & Vieren Hoeksche Waard

Dit is het allereerste licht- en nieuwspuntje van Rouwen en Vieren

Hoeksche Waard. Ik ben ontzettend blij: met een groter team werken we
vol liefde aan de tweede editie. De vergunning is binnen, financieel ziet
het er goed uit en er ontstaan mooi samenwerkingen —een mooie start!

Landelijke initiatieven —

Sinds 2021 bestaat het initiatief Rouwen & Vieren,
begonnen door Rikko Voorberg van stichting Pop-Up
werk Amsterdam.

Nu, vier jaar later, is dat uitgegroeid tot 25
initiatieven verdeeld over het land. In 2025 vind je in
de volgende steden een Rouwen & Vieren Kas in de
laatste weken van het jaar. Aalsmeer, Amersfoort,
Amsterdam daerburt, Amsterdan Elandsgracht,
Amsterdam Ijburg, Amsterdam Nieuwmarkt,
Amsterdam Mercatorplein, Apeldoorn, Appingedam,
Bergen op Zoom, Coevorden, Den Haag, Ede,
Groningen, Heerde, Hoogeveen, Hoorn, Lelystad,
Meppel, Son en Breugel, Utrecht, Wageningen,
Westland, Woerden.

Fotografie: Jonathan Breijer, Felmin Productions

Maandagavond 22 september hadden veel van de
Rouwen & Vieren initiatiefnemers zich verzameld in
Amersfoort om de samenwerkingsovereenkomsten te
ondertekenen. Een feestelijke moment om te vieren!



Samen maken we het mogelijk

Net zoals Rouwen & Vieren niet zou bestaan zonder de liefdevolle inzet van onze vrijwilligers,
kunnen we ook niet zonder de steun van onze sponsoren. leder van hen draagt op zijn eigen
manier bij dit initiatief—en dat waarderen we enorm. Het mag gezegd worden: jullie betekenen
veel. Op onze sponsorpagina vind je een overzicht van de sponsoren die ons dit jaar
ondersteunen. We zijn dankbaar dat een aantal trouwe partners van het eerste uur opnieuw
hun vertrouwen hebben uitgesproken, én dat we nieuwe sponsoren mogen verwelkomen. Wat
een rijkdom.

Er is nog steeds ruimte voor nieuwe vormen van
sponsoring. Draagt u Rouwen & Vieren een warm
hart toe en wilt u bijdragen? Neem gerust
contact op met Laura van Die via 06 - 36008501.
Samen kijken we graag naar wat mogelijk is.

Dit jaar valt de Rouwen en Vieren Hoeksche
Waard onder Stichting Piggelmee, met dank voor
hun betrokkenheid en ondersteuning.

Ook persoonlijke donaties zijn van harte welkom.
Via onze website kunt u eenvoudig bijdragen, en
in de kas zelf is het mogelijk om via een gr-code
of contant te doneren. Elke bijdrage, groot of R cuzomlberts
klein, helpt ons om deze plek van herinnering,

verbinding en troost te laten bloeien. Neem gerust contact op
met Laura van Die, 06 - 36008501

Draag jij de Rouwen&Vieren kas een warm hart toe?
Bekijk hier de diverse sponsormogelijkheden

Zij steunen Rouwen & Vieren in 2025
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https://rouwenenvierenhoekschewaard.nl/voor-bedrijven/

Herfstlicht

Eris iets bijzonders aan het licht in de herfst.

Het is zachter dan in de zomer,
maar helderder dan in de winter.

Het valt scheef door de ramen,
raakt de randen van wat was,
en maakt ruimte voor wat nog komt.

Herfstlicht nodigt uit tot vertraging.

Tot kijken, herinneren, loslaten.

Het is het licht waarin je ineens denkt aan
iemand, zonder dat je weet waarom.

In deze editie van ‘Wat blijft’ laten we het
herfstlicht binnen.

We staan even stil, bij wat raakt.
Niet om vast te houden, maar om te laten
zijn.

‘Even stilstaan’

Een uitnodiging tot een klein ritueel voor de
overgang van zomer naar herfst.

De herfst is een seizoen van kleur én verstilling.
Van loslaten, maar ook van herinneren.

De dagen worden korter, het licht verandert van
toon.

Misschien merk je het pas als je ’s ochtends de
deur opendoet: de lucht ruikt anders.
De zomer laat los.

Sta deze week eens stil bij wat jij achterlaat.
Neem een moment, alleen of samen, en doe het
volgende:

¥ Zoek een herfstblad dat je mooi vindt.
Schrijf op een klein papiertje iets wat je wilt
loslaten — een gedachte, een gevoel, een
verwachting.

v Wikkel het papiertje in het blad en leg het
ergens buiten neer.

v Laat het daar. Laat het gaan.

Soms is een klein gebaar genoeg om ruimte te
maken voor iets nieuws.




Wat blijft...

Sommige dingen verdwijnen.
Een stem, een geur, een ritueel dat ooit

vanzelfsprekend was.

Maar er zijn ook dingen die blijven.
Een herinnering die opduikt bij het ruiken van koffie.
Een liedje dat je ineens weer hoort.

Een blik die je herkent in iemand anders.

Wat Blijft is een plek om dat samen te dragen.

Niet om vast te houden, maar om te delen.

Om stil te staan. En soms, om verder te gaan.
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Wat raakt in het licht van de herfst

Een vallend blad dat precies op je schoot landt.

De geur van natte bladeren die je herinnert aan het bos waar je wandelde met je vader.
Een spinnenweb in het zachte ochtendlicht in de herfst, met dauwdruppels als parels.
De zon die laag staat en je schaduw langer maakt dan je bent.

Een trui van haar die nog een beetje naar haar ruikt en die je weer aantrekt omdat het

kouder wordt.

Wat ons raakt, is niet altijd groots.
Soms is het juist het kleine dat blijft hangen.

Wat leeft

In deze rubriek delen we initiatieven die
raken aan rouw, troost en ontmoeting.
Dingen die in beweging zijn, die mensen
verbinden, die iets laten leven — in onszelf
en om ons heen.

RouwAtlas

Verdriet kent geen routekaart, maar de
RouwAtlas biedt wel richting. Voor wie zoekt
naar steun, gesprek of herkenning. Denk aan
lotgenotengroepen, individuele begeleiding
en bijeenkomsten — kosteloos en dichtbij.
www.wijkteamhw.nl/inwoners/rouwatlas/

Annelies

Tot slot...

Wat blijft, is het zachte herfstlicht dat ons raakt...
“Ik dacht dat rouw donker was. Maar in de herfst
leerde ik: het is ook goud, zacht en stil.”

Tot de volgende keer,

De RouwKeuken

Samen koken, samen eten, samen delen. In
Zuid-Beijerland, Goudswaard, Strijen,
Puttershoek en Oud-Beijerland biedt de
RouwKeuken een plek waar rouw niet
weggestopt hoeft te worden, maar gewoon
mee aan tafel mag.

www.rouwkeuken.nl

Humanitas — Steun bij

verlies en rouw

Een luisterend oor, een open hart. Humanitas
koppelt mensen in rouw aan vrijwilligers die
er zijn — zonder oordeel, zonder haast.
https://www.humanitas.nl/afdeling/Hoeksche
-waard/activiteiten2/humanitas-steun-bij-

rouw/

rouwenenvierenhoekschewaard.nl
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